Weekbericht 15 december

Bijbelvertellingen

Maandag: GKB 68:1

Dinsdag: De herders (Lucas 2:8-20)
Woensdag: Simeon en Anna (Lucas 2:22-39)
Donderdag : De magiers (Matheus 2:1-12)
Vrijdag: Knieboek en werkboek

De laatste week voor de kerstvakantie. Voor de kinderen is het goed dat we vakantie hebben. 2
weken lekker uitrusten. Alvast een fijne en gezellige kerstvakantie gewenst!
Vrijdagmorgen sluiten wij het jaar af met het kerstontbijt.

Na de kerstvakantie komt juf Corine Been haar lio stage lopen in onze groep. Ze is erop maandag,
dinsdag en woensdag. Op deze dagen staat Corine voor de groep. Ik ben er om haar te begeleiden
op deze dagen, veel zal ik achter in de klas zitten of groepjes/individuele kinderen uit de klas halen.
Half maart hoop ik met zwangerschapsverlof te gaan. Wie dit gaat invullen is nog niet helder zodra
hier meer duidelijkheid over is hoort u dat van mij!

Groep 3
Veel ouders hoorde ik aan het begin van het jaar zeggen: met kerst kan mijn kind lezen dat lijkt wel

heel snel. Maar het is gelukt! Wat een grote sprongen hebben de kinderen gemaakt, prachtig om te
zien! Met meer dingen hebben we sprongen gemaakt: het werken in schriftjes, rekenen en zo nog
veel meer!

Groep 4
Hard hebben we gewerkt deze afgelopen periode. Een grote stap van groep 3 naar groep 4. De

methode veilig leren lezen hebben we achter ons gelaten en nu zijn we bezig we met de
taalmethode. Voor veel kinderen best een grote sprong, wat dieper nadenken over de opdrachten
en daar een goed antwoord voor formuleren. Rekenen tot 100 en dit met grote stappen. De
kinderen hebben erg goed hun best gedaan en super hard gewerkt!

Fijne vakantie!

Vriendelijke groet,
Jenet Korterink







