Nieuwsbrief 7-1-2015

Een nieuw jaar 2015!

We willen jullie allereerst een heel mooi jaar en Gods onmisbare zegen voor 2015 wensen.

Heerlijk om te weten dat God met ons meegaat.

We zijn gestart in het nieuwe jaar. Wat is dat eigenlijk een nieuw jaar? Wat is de eerste maand en
wat is de laatste maand van het jaar? Wanneer vier je oud & nieuw? Natuurlijk ook hoe hebben we
het gevierd? Wanneer begint er een nieuwe dag? We hebben er samen over gepraat en over tijd raak
je bijna niet uitgepraat, het komt in heel veel dingen terug.

Maandag konden we bijna iedereen verwelkomen. Nog een paar zieken. We hopen dat jullie ook
weer snel op school kunnen komen. Noah had gisteravond een ongelukje, ze kreeg glas in haar pols.
Gelukkig is het goed afgelopen. Beterschap Noah!

De verjaardag van Werner hebben we vandaag gevierd. Hij is 6 jaar geworden in de vakantie.

Linde hoopt zondag 5 jaar te worden. Alvast van harte Linde!

Thema ‘de brandweer’

We zijn gestart met het nieuwe thema ‘de brandweer’. ‘Smokey’ (een knuffelhond) is bij ons in de
klas, hij komt logeren! Hij heeft wat spulletjes meegenomen. Ook kinderen nemen spullen van thuis
mee, leuk! We praten over vuur. Vuur is fijn het kan je verwarmen, een gezellig vuurtje, kaarsjes
maar we weten ook dat het heel gevaarlijk kan zijn. Je huis kan in brand gaan en dat is echt niet leuk!
Ook het alarmnummer werd genoemd, wanneer je het alarmnummer mag bellen. Goed om hier
thuis ook aandacht aan te besteden. Maandag komt er iemand van de brandweer bij ons in de klas
om over de brandweer en ‘Smokey’ te vertellen. In de gang maken we de brandweerhoek hier
kunnen de kinderen van groep 1&2 samen spelen.

Meenemen

We willen graag een brandweerauto maken en hebben hier lege doosjes voor nodig (hagelslag,
brinta, macaroni). Onze voorraad is echt op en ook keukenrollen kunnen we goed gebruiken.

Wie heeft er thuis twee linker of twee rechter handschoenen. Zwart met grijs streepje. Maud wil ze
graag ruilen zodat ze weer een linker- en rechterhandschoen heeft.

Letter van deze week.

De V van vuur en de b van brandweer hadden we al geleerd. Het is de W van Winter , Werner,
Wendyline en brandWeer geworden.
We zijn benieuwd of we het w-woorden blad vol krijgen!

Bijbelverhalen thema ‘Wonderen’

Maandag: Bruiloft te Kana, Joh. 2: 1 -12

Dinsdag: Wonderbare spijziging, Matt. 14: 13 - 21
Donderdag: Lopen op het water,Matt. 14: 21 - 34
Vrijdag: Wonderen, verwerking knieboek




Dit zijn de eerste verhalen uit het Nieuwe Testament. De komende weken komen eerst de wonderen
van Jezus aan de orde. Jezus doet Zijn eerste wonder, door het water in de vaten te veranderen

in wijn. Zijn leerlingen zien dit en beseffen dat Hij echt de Zoon van God is!

In de tweede vertelling zorgt Jezus dat de grote groep mensen die Hem gevolgd heeft, te eten krijgt.
Van de kleine hoeveelheid voedsel dat aanwezig is, kan Hij blijven delen. Er blijft zelfs nog voedsel
over! Het laatste verhaal gaat erover dat de discipelen op het meer varen. Het is nacht en het stormt.
Over de golven loopt Jezus op hen af. Eerst schrikken ze, maar als ze zien en horen dat het Jezus is,
wil Petrus naar Hem toe. Ook hij kan lopen op de golven, totdat hij twijfelt. Hij zinkt weg, maar Jezus
redt hem.

Fijne week!
Tineke Vlieg en Sandra Knoll




