Weekbericht 6 maart

Nieuws uit groep 2!

We hebben afgelopen week het thema winter afgerond en we hadden een verhuisweek!

De huishoek is naar beneden gegaan, de bouwhoek naar de gang, de letterhoek en lees- en
luisterhoek naar boven. Dit gaat ons vast beter bevallen.

Vanaf deze week hebben we op dinsdag en donderdag er een juf bij, Juf Ingrid Harink. Van harte
welkom Ingrid! We gymmen nu op de dinsdag i.p.v. de maandag.

Thema

Langzamerhand krijgen we steeds meer zin in het seizoen de lente. Het verlangen naar de
ontluikende natuur. De eerste bloemen, hoe klein en nietig soms ook, zijn zeer welkom. Dit groeien
en bloeien kan niet snel genoeg gaan voor de kinderen. Hoe verlangend kunnen ze iedere dag gaan
kijken of de zaadjes nog niet uitgekomen zijn wanneer er is gezaaid. Wat heerlijk wanneer het weer
langer licht is en het langzaam warmer wordt. Het gebeurt vanzelf, je kunt er niets aan doen.

Wij gaan deze week starten met het reuzenboek ‘Lente’. Dit gaat over Eekhoorn in de winter. Het is
vreselijk koud en het wordt alsmaar kouder. Eekhoorn heeft maar één wens en dat is dat het heel
snel lente wordt. Eekhoorn probeert van alles om de lente te lokken, maar de lente laat zich niet
zien. Tot hij op een ochtend wakker wordt en de zon in zijn kamer ziet schijnen. Rond dit verhaal
gaan we deze week werken, we praten over verlangens en wensen en tekenen ons wensen op
kaarten. We gaan het verhaal uitbeelden, een verteltafel maken en samen een boek maken.

En we leren een nieuwe letter de | van lente! Volgende week willen we met het ankerpunt groeien
& bloeien verder gaan en maken we een tuincentrum/tuinwinkel. A.s. vrijdag kijken we alvast even
wat we hiervoor kunnen gebruiken en we hopen natuurlijk dat de kinderen iets mee gaan nemen.
Feestjes in de klas!

Lucy Rodenboog viert maandag haar 6% verjaardag en Eva Wolters en Noah Leeflang vieren dinsdag
hun 6% verjaardag! Van harte gefeliciteerd alvast Lucy,Eva en Noah.

Over een kleine mol...

We hebben maandagochtend een muziekworkshop over ‘Over een kleine mol..’
Bijbelvertellingen/Biddag

Deze week is het woensdag ‘biddag voor gewas en arbeid’. Daarom zullen we het thema bidden van
de methode ‘Levend Water’ schoolbreed behandelen deze week. De rode draad in deze verhalen is
het gebed en daarom sluiten de verhalen niet op elkaar aan. Ook al bidden we elke dag, toch blijft
het iets heel bijzonders. We mogen praten met de Here God, die Koning is over alles!

Maandag: Onze Vader, Luc. 11: 1-4

Dinsdag: Kringgesprek over bidden en de wonderbaarlijke spijziging Matt. 15: 32-39
Donderdag:  We leren een lied.
Vrijdag: Knieboek Bidden

Belangrijke data:

Dinsdag 10 maart schoonmaakavond!

Woensdag 11 maart kinderen vrij ivm studiedag team.
Vrijdag 13 maart staat Liesbeth voor de groep!

Hartelijke groet,
Liesbeth van Hoek en Sandra Knoll










