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Weekbrief groep 2 
 
De bijbelvertellingen 
Vorige week hebben we de verhalen van Elisa verteld, Elisa en de arme weduwe, Elisa en de vrouw 
uit Sunem en het verhaal van de wonderlijke spijziging waar mensen vragen of Jezus misschien Elia of 
Elisa is. In deze verhalen staan de wonderen van God, door Elisa uitgevoerd,  centraal. Elisa mag 
verschillende mensen helpen en laat zien dat hij Gods woorden uitvoert. 
 Deze week gaan de verhalen over mensen die niet horen bij het volk van de Here, het volk Israël. 
God kijkt verder dan zijn eigen volk. Dit is de vervulling van een oude belofte: in Abraham  
zullen alle volken gezegend zijn. Woensdag is het dankdag  voor gewas en arbeid.  
GOD ZORGT VOOR ALLE MENSEN 
Maandag:   Naäman, 2 Kon. 5 
Dinsdag:     Jona gaat de andere kant op, Jona 1, 2 
Woensdag:   we leren een lied/ Dankdag 
Donderdag:   Jona in Nineve, Jona 3, 4 
Vrijdag:  God zorgt voor alle mensen, Knieboek 
Thema de herfst 
Wat was het genieten onze herfstwandeling. We konden genieten van heerlijk weer,  het bleef zelfs 
droog!!  We hadden onze herfstdoosjes mee om te zoeken naar mooie herfstspulletjes. Leuk om te 
zien dat ze wat gerichter gaan kijken naar al het moois in het bos. Bij de één bleef het bij kijken en 
had bijna niets verzameld maar volop genoten van het bos en een ander had bijna alle vakjes gevuld. 
Fruit eten deden we dan ook met z’n allen in het bos en voor de begeleiders was er koffie. Kortom 
het was een heerlijke morgen. 
In de klas zijn we bezig om zelf mooie herfstbladeren te maken van ecoline.  
En deze week zullen we een lampion gaan maken. 
De letter b kwam ook voorbij…van blad, bos, boek, buitenkamp, bunskoek, berg, bellen blazen, bad. 
Swim2play 
Morgen gaat het beginnen zwemmen in Bad Hesselingen. We hebben er zin aan en gelukkig weten 
we al een beetje hoe het gaat want vorig jaar zijn we ook geweest.  
De komende 5 weken gaan we op dinsdagmorgen zwemmen. We worden opgehaald met een hele 
grote bus….hoe leuk is dat?! We hebben voor de volgende keren nog niet genoeg hulp en dit is wel 
heel welkom om alles rustig te laten verlopen. Schema hangt bij de deur van groep 2. 
We gymmen deze weken niet op maandagmiddag. Inlooptijd doen we deze weken op de 
maandagmorgen. Dinsdagmorgen beginnen we in de kring met ons Bijbelverhaal. 
Stagiaire 
Deze week en ook volgende week is Juf Naomi bij ons in de klas. Van harte welkom juf, gezellig dat u 
er bent!  

 
Fijne week, 
Tineke Vlieg en Sandra Knoll 
 
 
 
 



 


