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Thema

Lente!! Wat een prachtig seizoen is dit en wat kunnen kleuters daarvan genieten. Alles wat weer
opnieuw gaat groeien en bloeien. Het weer is nog wat wisselend maar we hebben al van de eerste
zonnestralen kunnen genieten. In de klas zijn we druk met ons tuincentrum. Het ziet er al steeds
gezelliger uit en we kunnen er fijn in spelen. In de bouwhoek worden al heel wat mooie terrasjes van
blokken gemaakt. We knutselen bloemenslingers, verven bloemen op de ramen en zaaien onze
moestuintjes.

Letters

We oefenen deze week met de eerste letter van onze naam. We laten die weg en hebben dan hele
bijzondere namen. Leuk spelletje om met ze te doen. Of we voegen allemaal dezelfde beginletter toe.
Het werkt wel enorm op de lachspieren bij de kinderen.

De | van lente kennen we ondertussen ook goed vraagt u er thuis maar eens naar. We leren de
kinderen de letters met klankgebaren aan. Als het lastig is om te onthouden op youtube zijn de
klankgebaren te vinden.

Rekenen

In het platte vlak oefenen we belangrijke begrippen zoals

Onderaan, bovenaan,links onderaan, links, in het midden, laatste, vooraan, middelste, rechts, eerste,
achteraan, volgende, daarna.

Verjaardagen

Donderdag is Stefan jarig! Alvast van harte Stefan, we wensen jou een hele fijne dag! Maandag
hebben we nog een feestje Marit hoopt dan jarig te zijn. Voor jou Marit ook alvast van harte
gefeliciteerd met je verjaardag.

Paasviering

Donderdagavond 2 april hebben we onze schoolviering in de kruiskerk om 19.00 uur. Van harte
welkom!

Bijbelverhalen

Deze week gaan de vertellingen over het sterven van Jezus. Hij moet een moeilijke weg gaan. Maar
Gods liefde is zo sterk dat Hij dit lijden voor ons over heeft. In het eerste verhaal gaat Jezus bidden in
de tuin van Getsemane. Jezus is ervan doordrongen hoe zwaar de weg is. Hij bidt om kracht. Zijn
discipelen zijn onzeker en raken in paniek als Jezus gevangen wordt genomen. Ze proberen Hem te
beschermen. Maar Jezus wil gevangen genomen worden. Jezus wordt veroordeeld door de
Schriftgeleerden en Pilatus. De mensen willen dat Hij gekruisigd wordt. Pilatus vindt geen fouten bij
Jezus, maar door het volk kiest hij ervoor Hem toch te veroordelen. De soldaten maken Jezus
belachelijk. Zij vinden Hem een bespottelijke koning. Jezus wordt gekruisigd tussen twee misdadigers.
Jezus sterft aan het kruis. Jezus is door God verlaten, helemaal alleen. Voor de omstanders is het raar,
omdat het overdag drie uur donker wordt. Sommige blijven spotten, anderen gaan geloven: het is
werkelijk Gods Zoon.

Maandag: Getsemane en gevangen Lucas 22:39-71

Dinsdag: Bij Pilatus en de kruisiging Lucas 23: 1 - 43 Mattels 27: 1 -44

Donderdag: Jezus sterft en wordt begraven Lucas 23: 44 — 50 Mattels 27: 45 —56

Vrijdag: Jezus sterft Knieboek

Fijne week!
Liesbeth van Hoek en Sandra Knoll







