
 
Nieuwsbrief                                                                                                   7-1-2015 

Het thema ‘brandweer’ leeft al volop bij de kinderen! 

We hebben de afgelopen week al best veel geleerd, bv. hoe het er op de kazerne aan toe gaat als er 
een brandmelding is en wat een brandweer allemaal nog meer doet dan branden blussen. 

We zijn bezig met het knutselen van een mooie brandweerwagen. Er zijn mooie boekjes over de 

brandweer en er is ook al aardig wat speelgoed meegenomen naar school. Van de vader van Sem 
hebben we een echte blusdeken en zelfs een echte brandblusser gekregen. Het spreekt allemaal erg 

tot de verbeelding. 
 

Aanstaande maandag komt er een mevrouw van de  brandweer die ons alles gaat vertellen over de 
brandweer maar ook over het omgaan met vuur en brandveiligheid in en om huis. We mogen 

natuurlijk ook vragen stellen aan haar. Zo wil Hugo graag weten waar ze nou het water vandaan halen 

als er geblust moet worden en Micha wil weten hoe ze die lange ladder op het dak van de 
brandweerwagen  omhoog krijgen. Nou, dat kunnen ze dan maandagmiddag thuis vast en zeker 

vertellen! 
 

Donderdagochtend is er een theatervoorstelling van Scala (kunst & cultuur), deze is helaas niet 

aangepast aan het thema maar gaat wel over een leuk onderwerp….Het boek ‘Over een kleine mol die 
wil weten wie er op z’n kop gepoept heeft’. Deze voorstelling wordt gegeven in het speellokaal. 

 
Maandagavond is er weer een spreekavond in groep 1. Degenen die ik verwacht hebben inmiddels een 

uitnodiging ontvangen. 

 
Iedereen een fijne week gewenst. 

 
Bijbelvertellingen: 

Maandag leren we een nieuw lied 
Dinsdag Jozua, de overtocht (Jozua 3 en 4) 

Donderdag Jericho (Jozua 6: 1 – 27  

Vrijdag  De Chiwwieten ( Jozua 9 : 1 – 27) 

 
 
 



 


