Nieuwsbrief 28-11-2014

De laatste week rond het Sinterklaasthema is aangebroken, we sluiten het vrijdag feestelijk af met
een bezoek van de goede Sint.

Mathijs Venema is 4 jaar geworden en komt vanaf nu elke dag gezellig bij ons in de groep!
Welkom Mathijs!

Dinsdag gaan we pepernoten bakken, de moeders van Julia en Linde gaan de kinderen hiermee
helpen. Fijn!

Op dinsdag is het een klein beetje rommelig in de klas i.v.m. de plaatsing en installatie van nieuwe
digitale kleuterborden. Geweldig dat we die krijgen!

De kinderen mogen vrijdagochtend gewoon in de klas gebracht worden. Om 08.25u gaan we dan
samen naar buiten en daar wachten we tot Sinterklaas en zijn pieten eraan komen.

Hierna gaan alle kinderen weer naar binnen en begint rond 09.10u voor groep 1 (samen met de
peuters van de peuterspeelzaal) het programma samen met Sint in het speellokaal. Dit duurt een half
uurtje. De kinderen mogen per groepje even bij Sint komen en iets vertellen, een liedje zingen een
kunstje doen o.i.d en ze krijgen vast en zeker een cadeautje! Daarna is voor groep 1 het
sinterklaasfeest in principe afgelopen en kunnen ze de rest van de ochtend fijn bijkomen van alle
belevenissen.

Er hoeven vrijdag geen fruittassen meegenomen te worden, we zorgen op school voor drinken en
wat lekkers.

Maandag We leren een nieuw dankgebed
Dinsdag De tabernakel Exodus 25 en 35
Donderdag De twaalf verspieders Numeri 13, 14







