Weekbericht 27 februari

Deze week starten we met het thema Lente.

Fijn, de dagen worden alweer wat langer en buiten beginnen de vogels alweer prachtig te zingen,
vooral de mannetjes van de merel, roodborst, winterkoninkje, kool- en pimpelmees proberen alweer
volop indruk te maken op hun omgeving om zo een vrouwtje te imponeren en hun
voedsel/broedgebied af te bakenen. We gaan ze volgen op ons mooie grote digibord via de website
van Vogelbescherming Nederland: op www.beleefdelente.nl kunnen we zelfs in de verschillende
nestkastjes kijken hoe druk ze al zijn. Heel mooi!

We beginnen de week met een feestje want Desteny is zondag 1 maart 5 jaar geworden en gaat
maandagochtend trakteren. Van harte gefeliciteerd Desteny.

Donderdag is Julia jarig, ook alweer 5 jaar, wat worden jullie al groot meiden! Van harte
gefeliciteerd!

Maandagochtend komt Tessa Mars weer een kijkje bij ons nemen en vanaf volgende week maandag
is zij iedere dag bij ons in de groep, van harte welkom Tessa!

Donderdagochtend komt Louise de Wilde bij ons kijken en op vrijdagochtend Emma Hofman, twee
meisjes die binnenkort 4 jaar worden! Onze groep krijgt er zo heel wat meisjes bij de komende tijd,
dat wordt vast erg gezellig!

Deze week komt Juf Corine Been al met regelmaat bij ons in de groep om iedereen alvast een beetje
te leren kennen, te zien hoe we werken en om te kijken hoe fijn we het hebben samen, zo kan zij
zich voorbereiden op haar LIO stage die start op 16 maart a.s.

Swim 2Play

Vanaf dinsdag 10 maart start het schoolzwemmen, ‘Swim to Play’.

We gaan vijf weken lang elke dinsdagochtend naar het zwembad met een echte bus! Al met al een
hele belevenis! De ervaringen van vorig jaar waren zo positief dat ik er met veel plezier op terugkijk
en er nu vol vertrouwen naar uitzie.

Uw kind krijgt gedurende 5 weken lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Kinderen doen
bijvoorbeeld een tikspelletje, waarbij elk kind op het eigen niveau mee kan doen. Doordat de
aandacht bij het spelletje ligt, wordt er onbewust geleerd om met het hoofd onder water te gaan, of
om zich al trappelend te verplaatsen. Zoveel mogelijk tijd besteden aan de daadwerkelijke activiteit
zodat er (onbewust) veel wordt geleerd! Kinderen leren bijvoorbeeld door middel van het zoeken
naar afbeeldingen om onder water te gaan en te blijven.

Plezier staat voorop, omdat dit een van de belangrijkste voorwaarden is om te leren.

Voor de begeleiding, m.n. het aan- en uitkleden is het fijn als er veel ouders mee kunnen gaan.
Natuurlijk ook omdat het gewoon heel erg leuk is om de kinderen te zien spelen in het water en
omdat ze het zelf ook fijn vinden als papa of mama komt kijken!

We rijden rond 9.00u bij school weg, de zwemles begint om 9.30u. Er kan meegereden worden met
de bus of jullie kunnen direct naar het zwembad gaan, dan is het fijn als iedereen om 9.15u
aanwezig is.

De week na de voorjaarsvakantie hangt er een schema naast de deur waarop jullie kunnen
intekenen.

Maandagavond 2 maart is het weer spreekavond. Hiervoor heb ik ouders uitgenodigd.

Bijbelvertellingen:
Maandag : we leren een nieuw lied




Dinsdag : Jezus in Nazareth en Kafernalim Lucas 4:14-44
Donderdag : Discipelen van Jezus Marcus 1:16-20/Johannes 1:36-51
Vrijdag : Wonderbare visvangst Lucas 5 : 1-11

Iedereen een fijne week gewenst, hartelijke groet Gerdien Soldaat.







