
 
Nieuwsbrief                                                                                                   14-11-2014 

Maandag Levend Water knieboek: Bijbelverhalen van de afgelopen week, nieuw lied 

Dinsdag Plaag twee t/m negen Exodus 7, 8 
Donderdag Plaag tien en Pesach  Exodus 12, 13 

Vrijdag  Doortocht door de Rietzee  Exodus 13, 14, 15 

 
Het is zover…..geen ontkomen meer aan, we gaan weer werken over het thema Sinterklaas! 

Naast het feit dat dit thema veel gezelligheid met zich meebrengt is het ook zo dat het de kinderen 
doorgaans druk maakt en redelijk wat spanning op kan leveren.  

Dit heeft alles te maken met het feit dat bij kleuters met alle gemak fantasie en werkelijkheid door 
elkaar heen lopen waardoor ze denken dat alles wat ze zien ook écht is! ( Het magisch denken) 

Bekend is het voorbeeld van de tv waarin te zien was hoe een juf zich voor de ogen van de kinderen 

verkleedde als Sinterklaas waarna de kinderen echt niet meer geloofden dat het ‘juf’ was. Ze was 
Sinterklaas geworden. 

Dit magisch denken gaat in de tijd rond 5 december ook regelmatig gepaard met angst, de kinderen 
zijn niet in staat om logisch te denken.  

Sommige kinderen weigeren te geloven dat Sinterklaas een verzinsel is. Ze kunnen de logische 

(rationele) argumenten van anderen niet inpassen in hun magische wereldbeeld. Zo kan een kind dat 
weet dat de Sint niet bestaat, bijvoorbeeld extra ijverig aan zijn surprise werken. Dan hoeft Sinterklaas 

het niet meer te doen…. 

Vandaar dat ik het heel luchtig hou met die kleintjes, via de media komt er al genoeg gekte op ze af. 
Het dilemma voor een juf is vaak dat er kinderen zijn die zeggen dat Sint niet bestaat. Ik denk dat het 

goed is als het kind er thuis naar vraagt om gewoon te zeggen dat het een verklede man is. Als ze 
hem zien en op tv misschien het Sinterklaasjournaal volgen ‘geloven’ ze er toch wel weer in… 

Ik antwoord meestal met ‘Ik denk niet dat hij echt bestaat, maar het is wel een gezellig pakjesfeest’. 
En als er meer vragen komen of er een ‘kleuterdiscussie’ dreigt verwijs ik ze naar ‘jullie’ als ouders om 

het er verder over te hebben. ;) 

We gaan er op school gewoon een paar fijne en ook leerzame weken van maken. Alle leerdoelen 
zoveel ingepast binnen het thema. 

 
Deze week komt op donderdag Matthijs Venema bij ons kijken. Gezellig Matthijs, van harte welkom! 

 

Een fijne week gewenst! 
 

 
 
 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.place4you.nl%2Fsinterklaas-klein.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ckvalbatros.nl%2Findex.php%2Factiviteiten%2F96-activ-sub%2F4121-sinterklaas-2014&h=235&w=200&tbnid=MV5VvRgZ1XiogM%3A&zoom=1&docid=pMnpsgrFW9IdbM&ei=oh5mVO2dHYX0PI2PgJAE&tbm=isch&ved=0CFkQMygaMBo&iact=rc&uact=3&dur=1679&page=2&start=15&ndsp=19


 


