
 
Nieuwsbrief                                                                                                   10-4-2015 

In de afgelopen week hebben de kinderen voor de laatste keer genoten van Swim2play. Voor 
sommige kinderen was het nog best spannend, maar wat was het leuk om te zien hoe ze allemaal op 
hun eigen manier in het water bezig waren. Zelfs de kinderen die nog maar net op school zijn deden 
al dapper mee! Heel knap!  
 
We zijn in de afgelopen week gestart met het nieuwe thema vissen. We hebben het boek 
voorgelezen va de mooiste vis van de zee, mooie vissen bekeken in een encyclopedie, vissen op de 
ramen geverfd, en we hebben nu ook vissen in de klas.  
 
In de aankomende week zal er nog geen gym zijn in het speellokaal. Dit omdat in het speellokaal het 
ontdekpad klaar gezet wordt. Bij het ontdekpad voeren de kinderen verschillende opdrachten uit. Dit 
in het kader van opdrachten rondom waterkwaliteit, en wat voor effect dit heeft op de omgeving. De 
vis staat in dit project centraal. Het doel van dit ontdekpad is dat de kinderen ook respect zullen 
krijgen voor de natuur. Hierbij zullen wij ook aandacht geven aan de verwondering vanuit de 
schepping. Hoe mooi is het dat God dit allemaal gemaakt heeft.  
 
De Bijbelvertellingen gaan over de wonderen van Jezus en Zijn kracht die Hij laat zien. 
 
Maandag: We leren een nieuw lied ‘vijf broden en twee vissen’ 
Dinsdag: Zondares,  Lucas 7: 36 – 50 
Donderdag: Man uit Betzata,  Johannes 5: 1 - 18  
Vrijdag:  Dochter van Jaïrus, Matteüs 9: 18 - 26 
 
 
Groetjes Gerdien Soldaat en Corine Been 
 



 


