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Weekbericht  
Bijbelvertellingen: 
Maandag:  Blinden, Matt.20: 29-34 Marc.10:46-52 
Dinsdag: Blinde van Betsaïda, Marcus 8: 22-26 
Donderdag:  Genezing van de blindgeborene, Joh.9 
Vrijdag:  Niet meer blind, Verwerking Knieboek 
In deze week staan de wonderen van Jezus centraal bij blinde mensen. Door deze wonderen laat 
Jezus zich zien als de langverwachte beloofde. In het eerste verhaal opent Jezus de blinde Bartimeüs 
de ogen. Bartimeüs is overtuigd van Jezus als Messias en benadert Hem eerbiedig. Door zijn geloof 
kan Bartimeüs zien. In het tweede verhaal wordt een blinde man in de plaats Betsaïda genezen. De 
Heer doet dit wonder op een afgelegen plek. Het gaat niet om het wonder dat de mensen trekt. Hij 
wil dat de mensen gaan zien dat Hij de beloofde is. Het derde verhaal gaat over een man die al 
heel zijn leven blind is. Jezus geneest de blindeman. Dit leidt tot grote verontwaardiging bij 
de Farizeeën: een genezing op de sabbat. De blinde man moet zich verdedigen. Hij gaat steeds meer 
begrijpen dat Jezus de Messias is. De Farizeeën zien alle wonderen, maar zien niet dat Jezus de 
Messias is. 
Thema Brandweer 
Materialen over de brandweer zijn welkom en denken jullie nog aan lege doosjes en keukenrollen? 
Bedankt! Maandag komt de brandweer bij ons in de klas een gastles verzorgen. 
Feest!  
Linde is 5 jaar geworden. Van harte Linde! Dit vieren we maandag. 
Voorstelling 
Donderdagochtend hebben we een voorstelling  ‘Over een mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft’. Geweldig boek om samen te lezen in de klas. De kinderen vinden het een heel mooi 
prentenboek. Benieuwd of de voorstelling net zo’n succes is. 
Vrijdag 
Deze week staat Juf  Liesbeth van Hoek ook op vrijdagmorgen voor de groep.  
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