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Bijbelvertellingen 
Deze week gaan de verhalen over koning David, de nieuwe koning van Israël. 
Koning Saul sterft in de strijd met de Filistijnen. David is intens verdrietig om koning Saul en het 
verlies van zijn vriend Jonathan. 
Hij zingt een lied waarin hij zijn verdriet uit om hen. David wordt opnieuw gezalfd als nieuwe koning. 
David maakt Jeruzalem als zijn hoofdstad en hij laat een prachtig paleis bouwen in de Davidsburcht. 
Hij gaat de strijd aan met de Filistijnen. Eindelijk komt er rust in het land. David luistert naar God, 
daarom wordt hij 'de koning naar Gods hart' genoemd. 
Maandag:   Overwinning op een ander  Joz. 6:1-23 (kinderboekenweek) 
Dinsdag:  David wordt koning,1 Sam. 31/2 Sam. 1:23-2:11 
Woensdag:  We leren een lied 
Donderdag:  Inname van Jeruzalem 2 Sam. 5: 6-25/ 1 Kron. 14 
Vrijdag:  De ark naar Jeruzalem 2 Sam. 6: 1-23/ 1 Kron. 15: 1-28/1 Kron. 16:1-3 
Nieuw thema 
We doen als school mee aan de christelijke boekenweek. 
Volgende week starten we al in groep 1/2. Het thema is ‘In de wolken’.  
Op dinsdag hebben we, samen met groep 1, de aftrap in het speellokaal.  
De opening zal gaan over ‘In de wolken! Overwinning op een ander! Joz. 6:1-23’   
Het Bijbelverhaal van maandag passen we aan bij dit thema.  
Groep 2 sluit aan bij het prentenboek ‘Waar is de ring’ Dit gaat over Eva en Thomas die samen met de 
hele klas naar de bruiloft van juf Jetske mogen. Maar dan wordt de trouwring gepikt door een ekster. 
Kan de bruiloft nog wel doorgaan? Een verrassend prentenboek over vertrouwen.  
Het thema trouwen, bruiloft zal vooral naar voren komen. Een  aantal kinderen uit de klas hebben de 
afgelopen maand een bruiloft gevierd die weten dus al goed hoe het gaat, leuk!! 
Verjaardag 
Eline van den Berg is woensdag jarig.  Hoera weer een feestje in de klas.  Alvast van harte 
gefeliciteerd! 
Logeren 
Flip (de beer) wat een feest hij mag logeren bij de kinderen van groep 2. Iedereen komt aan de beurt. 
We zijn benieuwd wat hij dit weekend gaat beleven.  
Het is de bedoeling dat de kinderen er zelf een brief of tekening over maken. De verhalen/tekeningen 
verzamelen we in een map.  
Meenemen 
Kinderen mogen een foto meenemen die gaat over ‘in de wolken zijn’. Ze mogen foto’s laten zien en 
er erbij vertellen waarom ze bij deze foto in de wolken zijn. Dit kan van alles zijn (verjaardag, baby, 
feestje, iets met sport, zwemles etc). 
Deze hangen we op en we hopen dan op vrijdagmorgen al heel veel ‘In de wolkenfoto’s’ te hebben! 
Maar ook andere spullen die bij dit thema passen zijn van harte welkom! 
 
Hart. groet,  
Tineke Vlieg en Sandra Knoll 

 
 



 
 
 
 
 

 


