
 
     weekbericht 1                                                            12 september 2014 

 
Deze week starten we met het thema Herfst.  
 
De kinderen zijn al helemaal in de stemming en lopen al met  broekzakken vol kastanjes. Leuk! Mooi 
om bij aan te sluiten en vanuit hun belevingswereld en interesse lessen en leerdoelen te koppelen 
aan dit thema. 
Ze mogen dus ook alles wat past bij het thema meenemen naar school voor de herfsttafel. 
Als het weer een beetje meezit maken we een herfstwandeling naar het Wilhelminapark deze week. 
 
Woensdag wordt Daphne de Witte 4 jaar, van harte welkom in groep 1 Daphne! 
 
Bijbelvertellingen 
Maandag      we leren een nieuw lied 
Dinsdag         Isaäk en Ismaël    Genesis 21 
Donderdag   Abraham en Isaäk   Genesis 22 
Vrijdag          Rebekka     Genesis 24 
 
Een fijne week gewenst, 
Gerdien Soldaat 
 

 



 

 


