
 
     Weekbericht                                                                                                   18-08-2014 

 
Na een heerlijk lange vakantieperiode mogen de kinderen weer met frisse moed beginnen aan een 

nieuw schooljaar!  
Het klaslokaal is ingericht, stoeltjes en kapstokken weer van namen voorzien en ik ben benieuwd hoe 

het zal gaan maandag maar heb er vooral veel zin in! 
Voor sommigen is het schoolleven met alles erop en eraan al helemaal bekend, maar voor de nieuwe 

kinderen kan het heel spannend zijn, een nieuwe school, de eerste echte schooldag, het afscheid van 
mama en/of papa, het wennen aan de juf en alles is nog zo weinig vertrouwd. Het kan een heel 

onveilig gevoel geven voor zo’n kleintje. 

Maar dat gevoel is vaak van korte duur hoor. Na een paar dagen lopen ze vaak al heel dapper en 
eigenwijs rond of ze nooit anders gedaan hebben, dat is altijd weer zo’n mooi gezicht! 

 
We starten deze week met het thema: Een nieuw schooljaar. Binnen dit thema is bijna iedere les 

gericht op ‘kennismaking’. Kennismaken met elkaar, de school, het gebouw, de regels enz. 

Over het werken in thema’s, methodes en alle andere gewoontes en gebruiken in groep 1 vertel ik 
meer op de eerste ouderavond van 8 september a.s. 

Het is wel handig om alvast de gymschoenen mee te geven in een tasje. Graag voorzien van naam en 
het liefst een sluiting met elastiek of klittenband. Deze week gaan we nog niet gymmen maar als het 

even kan wil ik volgende week maandagmiddag wel beginnen met de eerste gymles. 
 

Volgende week maandag en dinsdagavond 25 en 26 augustus zijn er de gebruikelijke 

overdrachtgesprekken. Hiervoor krijgen jullie als ouders z.s.m. het rooster.  
Doel van deze korte gesprekken is om goed voorbereid te starten door een helder beeld te krijgen van 

het kind en welke punten van belang zijn om specifieke aandacht aan te geven. Vooral voor de nieuwe 
kinderen in groep 1 is dit van belang maar ook voor die kinderen die ik al ken. Kinderen zijn in de 

zomervakantie gegroeid, ze hebben zich ontwikkeld en hebben dingen meegemaakt. Het kan van 

belang zijn om ook daarvan op de hoogte te worden gebracht.  
Verder zijn er door het jaar heen iedere eerste maandag van de maand de oudercontactavonden. 

 
De Bijbelverhalen gaan deze week over: 

Dinsdag      : De Schepping    Genesis 1 – 4 
Donderdag  : In het paradijs  Genesis  2: 5 -25 

Vrijdag        : De zondeval    Genesis 3: 1 – 24 

 
Op maandag leren we altijd een nieuw lied, passend bij de verhalen van die week of de psalm van de 

onderbouw. 
 

Een fijne week gewenst, hartelijke groet, 

Gerdien Soldaat 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


