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We werken nog één week rond het thema ‘Een nieuw schooljaar’. Inmiddels hebben we al heel wat 
activiteiten ondernomen om elkaar en de school beter te leren kennen. We hebben de afgelopen 
week o.a. een rondwandeling door de school gemaakt en in de klassen gekeken maar ook in het 
magazijn, de keuken, het kamertjes van Juf Geersing en Meester de Boer en we zijn zelfs afgedaald 
tot in de kelder, best spannend, dat laatste, een beetje donker, vreemde geluiden en een vreemd 
luchtje…. 
Ook kennen we elkaars namen nu goed en we weten bv. wat ieders lievelings- kleur, dier of eten is. 
Leuk hoor om zo een heleboel van elkaar te weten te komen. 
We oefenen veel in het benoemen van de dagen van de week en iedereen heeft een kalender 
gemaakt.  
Sem ten Klooster heeft al een paar keer bij ons in de groep gekeken, dat was heel gezellig, Sem wordt 
binnenkort 4 jaar en dan komt hij elke dag, fijn Sem! 
Jarno werd maandag 4 en Joachim hoopt a.s. zondag 4 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd allebei 
hoor. Echte grote jongens zijn jullie nu al! 
 
Dinsdagochtend komt de schoolfotograaf. Vast handig om even te weten…. 
 
Maandagavond is de klassenavond. Iedereen van harte welkom vanaf 19.30 uur gezamenlijk 
koffiedrinken, vanaf 19.45 gezamenlijke opening. 
 
 
Bijbelvertellingen: 
 
Dinsdag      De toren van Babel   (Genesis 11) 
Donderdag Roeping van Abram  (Genesis 12) 
Vrijdag       Ruzie Abram en Lot/ belofte  (Genesis 13 en 15) 
 
Iedereen een fijne week gewenst. 
Hartelijke groet, Gerdien Soldaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


