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Nieuws uit de groep  
 
De vorige week zijn we feestelijk begonnen met elkaar in de Kruiskerk om daar bij de doop 
van Desteny te zijn. Wat was het een mooie dienst en wat was het fijn dat er zoveel 
kinderen uit de groep letterlijk en figuurlijk om Desteny heen stonden toen zij gedoopt werd. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd Desteny! 
Thomas Haaksema is 4 jaar geworden en komt nu ook iedere dag bij ons in de groep, dat 
vinden we heel fijn, Thomas doet zo gezellig mee in de kring en kan al goed voetballen en 
werkjes maken! Gefeliciteerd met je 4e verjaardag Thomas en welkom bij ons in de klas! 
Thomas en Fleur zijn de laatst binnengekomen kinderen en hebben het best gezellig samen: 
 

 
 
 
 
Het thema Ziekenhuis is volop gaande en in beweging, de hoeken krijgen steeds meer vorm, 
fijn dat er zoveel spulletjes zijn meegenomen door de kinderen! Hartelijk bedankt daarvoor! 
soms komt het spel wat moeilijk op gang en is er een beetje sturing en hulp nodig, maar 
vaak lijkt het alsof de klas écht in een ziekenhuis is veranderd….. De patiënten in de 
wachtkamer zitten druk te ‘lezen’ of doen een klein spelletje totdat de assistent de volgende 
patiënt roept en naar de dokter brengt, daar wordt dan grondig onderzoek gedaan en het 
kan gebeuren dat uw kind onder de pleisters en de tape thuiskomt…..sorry daarvoor, ik heb 
het ze verboden om tè strak en tè veel pleisters te plakken…. 
We hebben ook al heel wat geleerd over ‘ziek zijn’! Vooral de boekjes ‘Het been van Heleen’ 
en ‘De darm van Harm’ vallen erg in de smaak, het is ook zó interessant hoe dat er allemaal 
aan toe gaat als je een been breekt of ineens een blindedarmontsteking hebt! Simon heeft 

de afgelopen week zelfs echt in het ziekenhuis gelegen 
vanwege een operatie aan de keelamandelen, we zijn 
benieuwd wat hij daar allemaal beleefd heeft en hopen dat 
hij snel weer terug is op school om hierover te vertellen! 
Er is ook een doktersopleiding, daar wordt hard gewerkt en 
geleerd om te schrijven en te rekenen want de pilletjes die 
voorgeschreven worden moeten natuurlijk wel heel precies 



 

 

geteld worden. En dan is er natuurlijk de ziekenzaal…..daar zijn de bedjes waar de patiënten 
in liggen en heerlijk vertroeteld worden met knuffels, water, pilletjes, pleisters, zalfjes en zo 
nog meer. 
Het is erg leuk om te zien hoeveel leerdoelen er passen in dit thema en zo spelenderwijs aan 
de orde komen. Het is ook mooi om te zien hoe ieder kind zijn/haar eigen invalshoek kiest 
om aan het werk te gaan of te spelen.  
Het werken met 4xwijzer is best even wennen, het introduceren van de verschillende hoeken 
gaat stapsgewijs, door voorbeelden en het uitspelen van situaties raken de kinderen 
vertrouwd met de verschillende rollen en mogelijkheden van spelen en werken rond het 
thema. Daarnaast moeten er ook nog gewoon werkjes gemaakt worden natuurlijk…. 
Ook staan er 3 vragen bij dit thema centraal:  
1. Wie werken in het ziekenhuis?  

2. Wanneer ga je naar het ziekenhuis?  

3. Wat kun je allemaal vinden in het ziekenhuis?  
En dan zijn er ook nog kinderen die het gewoon heerlijk vinden om net als altijd lekker te 
spelen met de knikkerbaan, de lego, de klei of een spelletje uit de kast. En dat mag ook! 
 
Kanjertraining. 
De afgelopen weken hebben we het met de kanjertraining gehad over het opzetten van de 
witte pet. 
In het boek ‘Max en het dorpje’ welke we gebruiken in groep 1 en 2 voor de kanjertraining, 
helpen 
de kanjer tijgers de ‘gele’ konijnen de witte pet op te zetten. Van 
dit verhaal hebben we geleerd dat je andere kinderen ook kunt 
helpen een andere pet op te zetten, want we willen graag dat 
iedereen een kanjer is. Ook het oplossen van conflicten worden opgelost d.m.v. de stappen 
van de kanjertraining. Wanneer er een leerling bij de leerkracht komt die benoemd dat er 
een conflict is, wordt als eerste gevraagd of diegene heeft gezegd dat die ander moet 
stoppen. De kanjertraining geeft aan dat het heel belangrijk is dat het gedrag wat als 
vervelend wordt ervaren, wordt benoemd: Stop, ik vind het niet leuk als je steeds achter me 
aan loopt. Dit gaat dus een stap verder dan alleen te zeggen; Stop hou op! Wanneer het 
andere kind ergens mee moet stoppen is het van belang te benoemen met welk gedrag hij 
moet stoppen. In veel gevallen is het niet de bedoeling de ander pijn te doen. Door hier 
thuis ook aandacht voor te hebben, worden de leerlingen steeds vaardiger in deze manier 
van grenzen aangeven. 
 

 
 
Buiten begint de natuur weer vrolijk en uitbundig los te 
barsten….Voorjaarsbloemen staan volop in bloei en overal 
horen en zien we vrolijk fluitende vogels, altijd weer zo 
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fijn……de lente! Wat hebben we al veel prachtige zonnige dagen gehad de afgelopen tijd. 
We kijken in de klas met regelmaat naar de beelden van de Beleef de Lente, de website van 
de Vogelbescherming waarop verschillende vogels gevolgd worden in deze periode waarin ze 
paren, eieren leggen, broeden en waarna uiteindelijk de jonge vogels uitvliegen. Altijd 
prachtig om zo een klein stukje van Gods’ schepping te zien en van zó dichtbij te kunnen 
volgen doordat we onbeschaamd kunnen meegluren in de verschillende nestkastjes.  
 
 
De laatste twee weken voor het paasweekend zijn nu aangebroken, daarom staan de 
Bijbelverhalen ook in het thema van Pasen. Verdrietige en mooie verhalen wisselen elkaar af, 
voor de kinderen soms best aangrijpend maar we houden het op kinderlijk niveau en dat 
betekent dat we de te heftige details niet vertellen maar wel waar het uiteindelijk bij het 
paasfeest om gaat…..Jezus die opgestaan is! 
 
Week 11 
Dinsdag Intocht (Marcus 11:1-11, Lucas 19: 29 – 48 Johannes 12:12-19) 
Donderdag Voetwassing en Avondmaal (Johannes 13) 
Vrijdag  Getsemane en gevangen (Lucas 22:39-71) 
 
Week 12 
Maandag Bij Pilatus en de kruisiging (Lucas 23 1- 43, Matheus 27:1-44) 
Dinsdag Jezus sterft en wordt begraven (Lucas 23: 44-50, Matheus 27:45-56) 
Donderdag Opstanding (Mattheüs 28, Johannes 20:1-18) 
 
Iedereen fijne weken en goede paasdagen gewenst! 
 


