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Nieuws uit de groep  
Algemeen  
Alweer twee weken voorbij. De tijd gaat snel! We hebben deze weken nog goed gewerkt aan het 
thema bakker. Donderdag 28 januari hebben we zelfs echte koekjes gebakken. Dat was fantastisch! 
Bedankt moeders en oma’s die geholpen hebben.  
 
Tijdens de kanjertraining hebben we het over de kanjerafspraken gehad. Elkaar vertrouwen, niet 
uitlachen enzovoort. Daar hebben we in groepjes over na gedacht en we hebben de afspraken 
getekend. Ze hangen nu in de klas zodat we er goed aan kunnen denken.  
 
De afgelopen weken hebben we ook de citotoetsen rekenen gedaan met groep 2. Wat een kanjers 
hebben wij in de klas. Ze hebben allemaal een heel boekje uitgewerkt. Het was best een beetje 
spannend en soms ook ingewikkeld maar wij zijn trots op de resultaten.  
 
Zondag 31 januari is dan eindelijk de school en kerkdienst. De kinderen kennen de verhalen over 
Jozef al goed en zingen de meeste liedjes al hard mee. Enkele gezinnen hebben vandaag een mail van 
mij ontvangen over het verzoek om zondag de dienst in CGK de Hoeksteen te bezoeken. Dit i.v.m. het 
lage aantal kinderen dat zelf in de Hoeksteen kerkt. Vanwege de kinderdienst en de samenwerking 
met de Calvijnschool hebben we besloten om enkele gezinnen specifiek uit te nodigen voor deze 
dienst. Volgend jaar proberen wij andere gezinnen te benaderen.  
 
Vrijdagochtend kwamen beide dominees van de kerken op school langs om even kennis te maken en 
over het verhaal van Jozef te praten. De dominee was verrast over hoeveel de kinderen al weten. 
Knap he?!  
 
Deze week hebben we ook kennis gemaakt met Sannalin. Zij is donderdag 28 januari voor het eerst 
wezen kijken in de klas. Wat fijn dat je bij ons in de klas komt Sannalin en wat kan jij al mooi zingen!  
Volgende week, op 2 februari, komt Thamar voor het eerst kijken. Weer een nieuw meisje. Gezellig 
hoor Thamar, wij hebben er al veel zin in!  
 
Bijbelverhalen over wonderen 

1 februari Bruiloft te Kana 
2 februari  Wonderbare spijziging 
3 februari  Herhaling  
4 februari  Lopen op het water 
5 februari  Knieboek  
 
8 februari  Blinden 
9 februari  Blinde van Betsaida 
10 februari  Herhaling  
11 februari  Genezing van de blindgeborene 
12 februari  Knieboek  

 
Verjaardagen  

De komende twee weken geen verjaardagen.  
 
Oproepje  

De oproepjes voor spullen voor het ziekenhuis thema staan nog 
steeds. Daarover is een mail gestuurd en daarin staan de spullen 
die wij nodig denken te hebben. 



 

 

 
15 februari staat er weer een contactavond gepland. Eerder in het jaar is er al een mail gestuurd wie 
we sowieso dan graag willen zien. Daarnaast mogen jullie zelf ook aangeven dat jullie graag een 
gesprek willen. Dit graag voor 5 februari zodat wij de planning kunnen maken en wij het jullie zo snel 
mogelijk kunnen laten weten. Tineke en ik beginnen graag weer ’s middags. Mocht dit problemen 
opleveren dan graag zelf even proberen te ruilen. De lijst komt weer naast de deur van het lokaal te 
hangen op 8 februari. Daarnaast zullen wij jullie een mail sturen over de tijden van de gesprekken.  
 
Daarnaast hebben 2 moeders al wat werkjes van kinderen in hun eigen plakboek geplakt. Bedankt! 
Op dat moment bleek dat wij niet van alle kinderen een plakboek hadden. Kijk thuis nog even of je 
ergens een plakboek hebt liggen. Heb je nog nooit een plakboek ingeleverd op school dan dit graag 
nog even doen. Dan kunnen wij de werkjes van uw kind hier ook in plakken! 
 
Belangrijke datums 
31 januari School en kerkdienst “Durf te dromen” 
15 februari Contactavond (middag) 
29 februari Voorjaarsvakantie 
 
Volgende week werkt juf Tineke op maandag en dinsdag en ik ben de hele week aanwezig.  
 
Een heel fijn weekend gewenst! 
Groetjes Tineke en Margriet 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


