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Nieuws uit de groep  
Algemeen  
De afgelopen weken na de kerstvakantie waren bijzondere weken. De eerste week hadden we 
alweer twee dagen ijsvrij. Het leek wel weer vakantie. Gelukkig konden we deze week weer 
“gewoon” naar school. We werken deze weken over de bakker. We hebben al veel nieuwe woorden 
geleerd en de letter b staat centraal. De kinderen kregen al door dat veel letters op elkaar lijken. De b 
en de d. Best lastig om daar het verschil in te zien. Volgende week gaan we nog verder met het 
werken over de bakker. De kinderen zijn namelijk erg enthousiast.  
 
Volgende week starten we met het maken van de cito toetsen. We hebben de afgelopen weken 
gemerkt dat de vraagstelling in deze toetsen heel lastig is voor kleuters. Daarom hebben de 
vraagstellingen geoefend met leuke spelletjes. Zo zijn ze er al een beetje mee bekend. Volgende 
week gaan we dus “echt” beginnen. De kinderen zien de toetsen als spelletjes.  
 
Vandaag werd het dan wel een hele bijzondere dag. Toen ik vanuit Hardenberg naar Meppel reed 
leek het wel alsof ik in een andere wereld kwam. Een witte wereld. Meppel lag vol sneeuw. Kinderen 
waren dolenthousiast. We hebben daarom ook gelijk in het begin van de dag met de sneeuw 
gespeeld. Het was koud en nat. Maar we hebben veel plezier gehad.  
 
31 januari is er een kerk en schooldienst. Wij, de Calvijnschool, zijn gekoppeld aan 2 kerken. De 
kruiskerk en de hoeksteen. Dit was vorig jaar ook zo. We willen daarom ook graag dat er in beide 
kerken kinderen van de Calvijnschool zitten. De collega’s gaan ook verspreid over 2 kerken. Hoe wij 
dit gaan verdelen hoort u nog van mij. Maar nu weet u er al vast wat van. Het beloofd een mooie 
dienst te worden! 
 
Bijbelverhalen (voorbereiding voor de kerk en schooldienst) 

18 januari  Jozef en de dromen Gen. 37:1-11 

19 januari  Jozef en de put Gen. 37:12-36 
20 januari  Herhaling  

21 januari  Jozef en Potifar Gen. 39:1-23 
22 januari  Knieboek  
 

25 januari  De schenker en de bakker Gen. 40 

26 januari  De dromen van de farao Gen. 41 
27 januari  Herhaling  

28 januari  De eerste reis van de broers naar Egypte Gen. 42 
29 januari  Knieboek  

 
Verjaardagen  
Wat een feest na de kerstvakantie. Eerst Lisa, zij werd op 8 januari 5 jaar! Het was een gezellige 
ochtend. Daarna op 11 januari werd Linde 6 jaar. Zij heeft haar feestje gevierd bij juf Liesbeth.   
 

Oproepje  

Geen oproepjes deze keer!  

 
 



 

 

Belangrijke datums  
20 januari  Studiedag (leerlingen vrij) 
31 januari  Schoolkerkdienst “Durf te dromen”.  
15 februari  Contactavond groep 1/2  
29 februari Voorjaarsvakantie 
 
Volgende week maandag ben ik er (juf Tineke is vrij). Dinsdag is juf Tineke in de klas en de rest van de 
week ben ik in de klas. Woensdag, 20 januari, zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de 
leerkrachten.  
 
Een heel fijn weekend gewenst! 
  
Groetjes juf Tineke en juf Margriet 


