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Nieuws uit de groep  
Algemeen  
Alweer 1 week voorbij na de vakantie. Wat vliegt de tijd toch snel wanneer het leuk en gezellig is! 
Afgelopen week is de apotheek geïntroduceerd bij de kinderen. Hoe gaat dat eigenlijk in een 
apotheek, wat kan je daar allemaal doen, hoe moet je de klanten helpen? Daar hebben we het over 
gehad. Kinderen waren enthousiast en hierdoor zie je het spel veranderen in de hoek.  
 
Tijdens muziek hebben we geluisterd naar muziekstukken uit verschillende culturen. Wat zijn er toch 
veel soorten muziek en wat klinkt het soms anders.  
 
Verder hebben de kinderen een nieuwe letter geleerd. De letter z van ziekenhuis staat centraal. Deze 
letter is al eerder aangeboden naast de s maar is toen niet verder uitgewerkt. Nu staat deze letter 
dus een aantal weken in de picture. De volgende letter die wij gaan leren is de d van dokter en aan 
het eind van het m.i. project willen we de letter ie aanleren. Door ook klinkers aan te leren zullen 
kinderen makkelijker woordjes kunnen maken/lezen wanneer ze daar belangstelling voor hebben.  
 
Wij willen jullie uitnodigen voor de kijkochtenden op 15 en 17 maart. Daarvoor hangt een formulier 
op de muur bij de deur.  
 
16 maart is het dan zo ver, de sponsorloop voor Compassion. De kinderen van groep 1 en 2 lopen 
niet mee. Zij sparen doormiddel van een spaarpot. Groep 1 hoeft deze dag ook niet naar school. 
Vanaf 11 uur begint de sponsorloop. Het zo leuk zijn wanneer groep 1 op dat moment de kinderen 
van groep 3 t/m 8 kunnen aanmoedigen. Ze hebben namelijk allemaal een aanmoedigingsvlaggetje 
gemaakt. Groep 2 is sowieso al op school en zullen klaar staan voor het aanmoedigen. Aan het eind 
van de sponsorloop is er nog een feestje op het plein. Dit duurt tot 12.30 uur. Ouders en broertjes en 
zusjes mogen ook komen kijken naar de sponsorloop en aanmoedigen.  
 
Bijbelverhalen  

14 maart  Jezus de koning die dient 

15 maart  Jezus in de hof en gevangen 
16 maart  Herhaling  

17 maart  Jezus bij Pilatus en gekruisigd 
18 maart  Jezus sterft en wordt begraven 
 

21 maart  Knieboek Jezus sterft 

22 maart  De opstanding 
23 maart  Herhaling  

24 maart  Verschijning aan Thomas 
25 maart  Kinderen vrij 
 
Verjaardagen  
Deze weken is het weer volop feest in de klas. Tessa Mars en Julia zijn in de vakantie jarig geweest. 

Tessa is nu 5 jaar en Julia 6! Nog van harte gefeliciteerd! Het 
waren gezellige feestjes!  Volgende week nog meer feest. Louise 
en Emma zijn op maandag 14 maart jarig en worden allebei 4 jaar! 
Hiep, hiep, hoera! Fijne verjaardag! 



 

 

 
Oproepje  
Naast de deur van het lokaal hangt een inschrijfformulier voor de kijkochtenden op 15 en 17 maart. 
Wilt u komen kijken? Graag uw naam noteren. Broertjes en zusjes kunnen helaas niet mee!  
 
Belangrijke datums  
15 maart Kijkochtend 
16 maart  Sponsorloop Compassion 
17 maart Kijkochtend 
21 maart  Schoonmaakavond 
25 maart Goede vrijdag  (kinderen vrij) 
27/28 maart Pasen (kinderen vrij) 
  
Volgende week werkt juf Tineke op maandag en dinsdag en ik werk op woensdag, donderdag en 
vrijdag.   
 
Een heel fijn weekend gewenst! 
  
Groetjes juf Tineke en juf Margriet 

 
 
 


