De Toekomst van de Calvijnschool .. onze gezamenlijke zorg!?

Schooljaar 2014/2015 is tussentijd - tijd van bezinning voor de school en bouwen aan de school
Zoals u weet, ben ik interim-directeur op de Calvijnschool. Een interimmer is, als het goed is,
tijldelijk betrokken bij een organisatie en hij/zij is meestal aangetrokken om in een soort periode
tussen 'het oude' en 'het nieuwe' te zorgen voor een verandering van cultuur of structuur in een
organisatie. Zo heb ook ik een opdracht meegekregen:

bouwen aan een sterk en trots team, met een heldere en gedragen
onderwijskundige visie voor groep 1 t/m 8, uitgewerkt in een sterk schoolprofiel,
waarbij de christelijke identiteit leidend is en de samenwerking tussen kinderen,
ouders en personeel een vaste waarde is.

Een uitdagende opdracht, waar ik inmiddels een plan voor heb geschreven en ik wil u dan ook
graag in hoofdlijnen vertellen wat ik/wij gaan doen in het huidige schooljaar.

Samen zetten we een tent op!

Dit is de titel van ons plan van aanpak! Wellicht een
bijzondere titel? Het verhaal achter deze titel, wil ik graag
met u delen. In de eerste plaats werk ik graag met metaforen
en bij een tent hebben we allen, inclusief de kinderen,
beelden en ervaringen. Het beeld dat het bij mij oproept,
raakt de slogan van De Zevenster ' bij ons mag je stralen' als
ook van de slogan van de Calvijnschool 'samen lerend
onderweg'. Als kind kon ik al maanden voor de
zomervakantie verlangen naar het moment dat we met z'n
allen voor de tent zaten te eten en vuurtje te stoken. Ook nu
ik ouder ben, kan ik ontzettend genieten van kamperen, naar
de bestemming toe rijden, de wisselende landschappen, het
opzetten van de tent, maar vooral als alles staat en dan
samen eten bereiden op de skottel, heerlijk!

Het beeld van de tent ook een bijbels beeld. In het Oude Testament woonde God in een tent bij de
mensen, die zelf ook in tenten woonden. In Openbaringen 21: 3 wordt onze toekomst beschreven:
'de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf
zal bij hen zijn!" Prachtig beeld .. ook voor de Calvijnschool: we mogen in het centrum van Meppel
aan jonge inwoners van Meppel het verhaal van onze liefdevolle God doorgeven en we mogen ook
als school Gods liefde reflecteren in het hart van Meppel aan onze omgeving!

Als methode voor het plan gebruik ik de Golden Circle + van Simon Sinek. Via deze link https://
www.youtube.com/watch?v=I5TwOPGcyNO kunt u een toespraak van Simon Sinek bekijken .. ik
hoop dat u daar even tijd voor vrijmaakt! Dit schooljaar, wil ik graag met kinderen, ouders en
personeel nadenken over de Where? Why? How? What? en Who? van de Calvijnschool!

- WHERE? Waar willen we dat de school over vijf jaar? Hoe wordt er dan lesgegeven? Als ik over
vijf jaar de school binnenloop, wat zie, hoor en ervaar ik? Hoe wordt er in Meppel over de school
gesproken? Hoe ziet onze droomschool eruit? (20/10/'14 - 19/12/’14)

- WHY? Wat maakt dat we daar over vijf jaar willen staan? Wat zegt dat over onze identiteit, over
wie we zijn? Welke betekenis/waarde willen we als Calvijnschool toevoegen aan het onderwijs in
Meppel? Wat is ons bestaansrecht? Wat missen de inwoners, de kinderen van Meppel als de
Calvijnschool er niet meer zou zijn? (20/10/'14 - 19/12/'14)

- HOW? Op welke manier, langs welke weg, gaan we vanuit onze betekenis ons doel bereiken?
Wat zijn belangrijke factoren om onze droomschool te realiseren? (05/01/'15 - 20/02/'15)


https://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0

- WHAT? Hoe ziet ons onderwijs er over vijf jaar uit? Wat voor lessen geven we? Hoe ziet een
schooldag eruit? Wat gaan we de komende jaren doen om onze droom te bereiken? Wat hebben
we onderweg haar onze ideale school nodig? (02/03/'15 - 01/05/'15)

- WHO? Wie hebben we nodig om ons doel te bereiken? Wie zijn belangrijke actoren om ons doel
te bereiken? Wie ben ik, wie ben jij (als kind, ouder en teamlid) en wat kunnen wij betekenen in
dit plan? Wat mogen we onderweg van elkaar verwachten? (18/05/'15)

Ik heb deze vragen gekoppeld aan periodes tussen twee vakanties in .. hoe kan het ook anders
gezien de tent! Bovenstaand ziet u dan ook de periodes met data aangegeven. In een periode
staan er twee teambijeenkomsten (avondsessies) gepland, elke maand staat er ook een
bijeenkomst van de leerlingenraad op de rol en ook staan er twee ouderavonden gepland per
periode. Verder zijn we van plan om elke periode af te sluiten met het vieren van de
opbrengsten.

Ouderavonden in het kader van .. samen zetten we een tent op!

Wij als team/school vinden het van grote waarde om u als ouders ook te betrekken in deze periode
van bezinning. We hebben daarvoor 8 ouderavonden gepland. Het doel van deze avonden is dat
we rond de tafel (met maximaal 20 ouders) in gesprek gaan over de 5 vragen van The Golden
Circle! Per periode staat er 1 vraag tijdens twee avonden centraal. Bij deze avonden zijn steeds
een teamlid en een ouder vanuit de schoolraad aanwezig, maar natuurlijk ben ik er ook alle
avonden bij! De avonden duren twee uur en beginnen om 20 uur en vanaf 19.45 uur staat de
koffie/thee klaar!

- woensdag 12 november: WHERE? + WHY?
- maandag 8 december: WHERE? + WHY?

- dinsdag 20 januari: HOW?

- maandag 16 februari: HOW?

- donderdag 5 maart: WHAT?

- dinsdag 7 april: WHAT?

- maandag 18 mei: WHO?

 donderdag 4 juni: WHO?

Wij zouden het zeer waarderen als we per avond het maximale aantal van 20 ouders mogen
ontmoeten! Bent u bereid om te tijd te investeren dan hoor ik het graag. U mag u per avond
aanmelden. U hoeft dus niet alle avonden er te zijn, kiest u vooral de avonden uit met die thema's
waar uw interesse naar uitgaat of waar u het meest uitgesproken in bent! Aanmelden kan via:
durk.deboer@dezevenster.nl

Gezond gespannen en nieuwsgierig zie ik uit naar onze ontmoetingen!
Hartelijke groet,

Durk de Boer
directeur Calvijnschool Meppel a.i.
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