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De kop is er af! Wat vliegt z’n eerste week voorbij. We hebben een goede start gemaakt en 

het was een gezellige en soms ook een spannende week. We werken over “een nieuw 

schooljaar”.  In deze eerste week hebben we veel gepraat over de school, over de kinderen 

en alle regels en routines. Hier zullen we de komende weken mee verder gaan. Ook zullen 

we leren wie de andere juffen en meesters in de school zijn. Daarvoor doen we een soort 

speurtocht door de school zodat we ook gelijk de school kunnen verkennen.  

Verder zijn we bezig met het maken van een verjaardagskalender. Deze komt in de klas te 

hangen zodat we kunnen zien wanneer iedereen jarig is. De eerste is al heel snel. Op 25 

augustus hoopt Jarno 5 jaar te worden. Alvast van harte gefeliciteerd Jarno!  

 

Bijbelverhalen 

Deze week hebben we bijbelverhalen gehoord over Samuël. Maandag: Geboorte van 

Samuël (1 Samuël 1:1-23) Dinsdag: Leren we een nieuw lied. Donderdag Samuël wordt 

geroepen (1Samuël 1 en 3) Vrijdag De zonen van Eli (1 Samuël 2 en 4). Volgende week 

gaan we verder met de verhalen van Samuël. Om maandag beginnen we met de Ark en de 

Filistijnen (1 Samuël 5 en 7). Dinsdag horen we het verhaal van Samuël en Saul (1 Samuël 

9-10). Donderdag wordt Saul koning (1 Samuël 10) en vrijdag gaan we in het knieboek kijken 

naar de platen van de verhalen.  

 

Maandag 24 augustus gaan we voor het eerst weer gymmen. Ik zal dan even nakijken van 

wie er wel/geen gymschoenen op school zijn. Er liggen namelijk nog een aantal tassen op 

school. Voor diegene die zeker weet dat de gymschoenen niet op school zijn, graag op 

maandag meegeven zodat we kunnen gymmen.  

 

Oproepje 

Op school is er weinig reservekleding voor wc ongelukjes. Wie o wie heeft er nog broeken, 

onderbroeken of sokken thuis die op school gebruikt mogen worden als reservekleding? 

 

Ook hebben we niet heel veel plastic tassen om werkjes in uit te delen of om natte kleding in 

te doen. Dus als je thuis te veel plastic tassen hebt zie ik ze graag op school verschijnen. Wij 

kunnen ze goed gebruiken!  

 

Volgende week 

Komende week gaan we een letter leren. De letter i. Daarbij zullen we veel het woordje ik 

gebruiken om de letter te leren. Zouden alle kinderen iets van zichzelf mee kunnen nemen 

wat te maken heeft met hun IK. Hierbij kun je denken aan een foto, iets kleins aan 

speelgoed, boekje enzovoort. Als het maar hen past. Dit kan dan een poosje op onze kast 

staan zolang we de letter i van ik leren.  

 

Maandagochtend en dinsdagochtend zal juf Tineke ook weer in de klas zijn. Juf Margriet is 

alle dagen aanwezig.  

We hebben weer veel zin in een nieuwe, gezellige en leerzame week!  

Fijn weekend.  

Groetjes juf Tineke en juf Margriet  

 

 


