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Nieuws uit de groep  
 
Het thema ziekenhuis nadert alweer bijna het einde. We merken in beide groepen dat de kinderen 
soms een beetje uitgespeeld raken en bv. weer zin hebben om in de huishoek en de bouwhoek te 
spelen. 
Het waren leuke leerzame weken voor de kinderen, ze hebben geleerd om de verschillende rollen op 
zich te nemen die er in het ziekenhuis te vinden zijn, zo waren ze wisselend arts, assistent, arts in 
opleiding, patiënt in de wachtkamer, apotheker, ziekenhuisbouwer enz…. 
Het was soms best lastig maar ook leerzaam om het spel goed op elkaar af te stemmen en zeker de 
laatste week kwam een assistent soms lichtelijk paniekerig naar me toe dat er geen patiënten meer 
in de wachtkamer zaten en de dokter ‘werkloos’ dreigde te worden…. 
Komende vrijdagochtend komt dokter Jacomijn ( de moeder van Nora Lynn) bij ons in de klas om te 
vertellen over hoe het is om dokter te zijn, ze neemt ook èchte doktersspullen mee….we zijn 
benieuwd! 
Na afloop van het thema (volgende week) zullen we alle spulletjes weer meegeven aan de kinderen. 
Hopelijk kunnen we alle namen weer terugvinden en anders leg ik het op de tafel bij de ingang van 
het lokaal en kan er door u als ouders weer het eigen materiaal uit gezocht worden. 
 
We hebben de afgelopen weken de letters ‘z’(ziekenhuis) en  ‘d’(dokter) geleerd en komende week 
gaan we de letter  ‘ie’ (ziek) leren. Het ‘aanbieden’van een letter kan op verschillende manieren 
gaan, we bieden bv. de letter aan en kijken wie deze letter in zijn naam heeft of bedenken woorden 
die met deze letter beginnen. Het is leuk om te zien dat ook de kinderen van groep 1 vaak al heel 
geïnteresseerd zijn in letters. Op woensdag wordt er door Margriet uitgebreider aandacht gegeven 
aan de nieuwe letter. 
 
Afgelopen week mocht Bente haar 5e verjaardag vieren. Hartelijk gefeliciteerd Bente, welkom bij de 
club van 5-jarigen! We hebben God bedankt dat hij alweer 5 jaren voor Bente heeft gezorgd en we 
hebben een gezellig feestje gevierd en heerlijke broodpaashaasjes gegeten!  
 
Oudercontactavonden: 
Er zijn dit jaar nog een paar oudercontactavonden.  
De eerste is op 18 april a.s. Daarvoor heb ik enkele ouders ingeroosterd en kan er op verzoek ook 
ingeschreven worden…….!  
De volgende twee avonden zullen we  op 27 en 28 juni houden. Deze avonden  wordt iedereen 
ingeroosterd voor een afsluitend/overdracht gesprek waarin we de belangrijke dingen die spelen 
doornemen en doorspreken welke zaken er moeten worden doorgegeven aan de volgende 
leerkracht. Overigens worden deze gesprekken in alle groepen van de school gehouden  in de week 
van 27 juni en volgen er nog roosters waarin u kunt zien wanneer u verwacht wordt. 
 
 
 
Op vrijdagochtend 8 april ben ik afwezig en zal Liesbeth van Hoek voor de groep staan. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Bijbelvertellingen:  
Week 13 
Dinsdag Terugblik en nieuw lied 
Donderdag Thomas  (Joh.20) 
Vrijdag  Emmaüsgangers (Lucas 24)  
  
Week 14 
Maandag Terugblik en nieuw lied 
Dinsdag Hemelvaart (Hand. 1) 
Donderdag De lege plaats van Judas ingevuld (Hand. 1)  
Vrijdag  Pinksteren (Hand. 2)  
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data: 
25 april Goede vrijdag (leerlingen vrij)  
28 april 2e paasdag (leerlingen vrij)  
18 april Oudergespreksavond (op uitnodiging en/of inschrijving)  
22 april Koningsspelen  
25 april t/m 6 mei Meivakantie  
9 mei Weer naar school 
 
 
 
 
 
 


