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Nieuws uit de groep  
 
 

Bijbelvertellingen: 
Week 46 

Maandag Terugblik laatste vertellingen en nieuw lied 
Dinsdag Daniël aan het hof (Daniël 1) 

Donderdag De droom van Nebukadnesar (Daniël 2) 

Vrijdag  Het gouden beeld (Daniël 3) 
 

Week 47 
Maandag Terugblik laatste vertellingen en nieuw lied 

Dinsdag Daniël in de leeuwenkuil  (Daniël 6) 
Donderdag Koningin Vasti verstoten (Ester 1) 

Vrijdag  Ester koningin (Ester 2)  

 

 

 

Vanaf volgende week kunnen we er niet meer onderuit……  

Sinterklaas is weer in het land en dat is voor de kinderen altijd een gezellig, leuk en ook een beetje 
een spannende tijd, aan dit thema hebben we als speciaal onderdeel het onderwerp  ‘schoenen’ 

gekoppeld. Hierover hebben de kinderen donderdag een brief meegekregen. We gaan er een gezellige 

tijd van maken met als afsluiting op vrijdagochtend 4 december het bezoek van Sinterklaas op school! 
De periode rond Sinterklaas maakt kinderen soms angstig of in de war, het ene kind kan er gewoon 

volop van genieten maar voor het andere kind roept het spanning op. Bij jonge kinderen (3-6 jaar) 
lopen fantasie en werkelijkheid nog door elkaar heen, ze geloven wat ze zien.  Alles is mogelijk! Het 

meest bekende voorbeeld hiervan is de tv-uitzending waarin de juf zich voor de ogen van de klas 

verkleed als Sint. Op de vraag ‘Wie is dit?’ antwoordden de kinderen ‘Sinterklaas! Vaak is deze manier 
van denken (magisch denken) verbonden met angst….als je iets fout doet heeft dat gevolgen. Vaak 

zijn kinderen daarom ook bang voor Sinterklaas en zwarte Piet, als je iets fout doet hoort of ziet Sint 
dat en krijg je straf of ga je in de zak. Deze benadering van het ‘feest’  is vooral van vroeger en 

gelukkig tegenwoordig iets minder aan de orde.  
Op school geef ik geen aandacht aan dit aspect van het Sinterklaasverhaal, alleen de leuke 

dingen…feest, cadeautjes en gezelligheid komen aan de orde. Ook het Sinterklaasjournaal laat ik ( 

i.i.g. voorlopig) niet zien. Het gaat m.i. teveel de kant op van mystiek en maakt het te spannend. Ik 
wil er gewoon leuke gezellige weken van maken, Sint is een verklede man en als ze ernaar vragen is 

dat ook mijn antwoord. 
Maandagmorgen hebben we pietengym in het speellokaal. Hiervoor komen er echte gymjuffen en 

meesters van Meppel actief. Dat wordt vast heel leuk! 

 
 

 
 

 

 


