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Nieuws uit de groep 
 
 
 
Ouderavond 
Wat fijn dat er zo’n grote opkomst was afgelopen maandagavond, goed om elkaar te zien en te 
ontmoeten en voor sommigen was het een eerste kennismaking met andere ouders. Ik hoop dat we 
samen als ouders en school een mooi en goed jaar mogen hebben.  
 
Laatste week thema ‘een nieuw schooljaar’. 
De komende week is de laatste rond het startthema. We hebben veel geleerd en gezien van elkaar en 
de school. In deze laatste week gaan we het o.a. nog hebben over regels in de klas, wat we wel en 
niet fijn vinden en willen, ook in de omgang met elkaar. 
Nora Lynn en Naomi zijn nu ook echt 4 jaar geworden en horen er helemaal bij! Welkom! 
 
Het nieuwe thema waar we maandag 21 september als hele school mee gaan starten is het 
kinderboekweekthema: ‘Raar maar waar….Weet je?’ 
We combineren de twee thema’s van zowel de landelijke als de christelijke kinderboekenweek met 
elkaar, deze gaan overigens ook heel goed samen. In de groepen 1 en 2 gaan we dit doen aan de 
hand van het prentenboek: Kasper de timmerman van Lars Klinting. 
Hierover meer op de website en in het volgende weeknieuws. 
 
Wil iedereen eraan denken dat de kinderen om 08.25 uur binnen moeten zijn omdat dan de school 
begint? Het is weer even wennen na de zomervakantie maar wel fijn als iedereen er is als we starten. 
 
 

 
Bijbelvertellingen: 

week 38 

Maandag nieuw lied: Reus Goliath 
Dinsdag Koning Saul zoekt David (1Sam.23) 

Donderdag David en de mantel van Saul (1Sam.24) 
Vrijdag De speer en de waterkruik (1Sam.26) 

 

Week 39 
Maandag nieuw lied: 

Dinsdag David wordt koning (1Sam.31, 2 Sam. 1) 
Donderdag Inname van Jeruzalem (2 Sam. 5) 

Vrijdag  De ark naar Jeruzalem ( 2 Sam 6) 
 

 


